
 

                               Thema: Als nieuw! 

We beginnen in stilte (onder begeleiding van zacht pianospel) 

Zingen: Bij God ben ik geborgen 

 

Lezing uit de Taizébrief  

Zingen: Bless the Lord my soul 

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft 

 

 

              

             z.o.z. 

Zondag 9 maart 2025 
Lutherkerk 
1e zondag van de 40-dagentijd 
Taizédienst 
Aanvang 19.00 uur 
  

    

 

  Voorganger:  

  Karin Strijdhorst-van der Weiden 

  Orgel/piano: Wim Kusee   

   

  



Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte  

 

Lezing: Psalm 40: 1-6    

Moment van stilte 

Zingen: Iedere nacht verlang ik naar u, o God  

 

 

 

 

 



Lezing van het evangelie (we gaan staan)  

Zingen: Alleluja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 13; 31-35 (Bijbel in Gewone Taal) 

Jezus krijgt de hoogste eer 

[31-32] Toen Judas weg was, zei Jezus: ‘Nu krijgt de Mensenzoon de hoogste eer. En door hem 

krijgt God alle eer. Daarom zal God de plaats naast zich in de hemel aan de Mensenzoon 

geven. Dat zal snel gebeuren. 

[33] Lieve vrienden, ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Daarna zullen jullie mij zoeken. Maar ik 

zeg tegen jullie hetzelfde als tegen de Joden: Waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet 

komen. 

[34] Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als 

ik van jullie gehouden heb. [35] Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. 

 

Zingen: Alleluja 

Reflectie op de lezing 

Moment van stilte 

 

Zingen: Ubi Caritas   

Waar vriendschap en liefde is, daar is God 

 

 

Brieflezing: 2 Korinthe 5: 16 – 20                        z.o.z. 



We houden een langere stilte en kunnen onze gedachten laten gaan over de lezingen…… 

 

Onder de eerste tonen van de piano: Voel je vrij naar voren te komen en een waxinelichtje aan 

te steken. Onderwijl zingen we ‘Als alles duister is’  

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer 

dooft, als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft….’ 

 

Gebeden, met na ‘zo bidden wij’ de acclamatie: 

 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Zingen: The Kingdom of God 

 

 

Vertaling: Het koninkrijk van God is 

gerechtigheid en vrede, en vreugde 

in de Heilige Geest. Kom, Heer, en 

open de deuren van Uw koninkrijk in 

ons 

 

 

 

 

 

 

Zegenbede, beantwoord met gezongen Amen        

We verlaten in stilte de kerk       

    

Collecten: 1e collecte: Toevluchtsoord voor migranten in nood in China. 2e collecte voor 

Emmaus. Busjesproject: Young Africa 

Geven kan bij de uitgang, via de Emmaüsapp of pge.nu 


